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Dag 34

De brief van de apostel Paulus aan de
Kolossenzen

Laat niemand u bedriegen

Schriftlezing Kolossenzen 2 :18-19

"Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en
dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft,
tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;

En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam,
door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en
samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom"”

Paulus heeft al eens duidelijk gemaakt dat niemand ons kan scheiden
van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Here (Rom.8:35-39) .
Zijn voornemen en bestemming met ons staat vast en zal ook ten uitvoer
gebracht worden:

"Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren
verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat
Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook
geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook
gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij
ook verheerlijkt" (Rom.8:29,30)

Dus daarom zegt Paulus dat niemand ons zal kunnen scheiden van God.

In Kolossenzen 2 echter waarschuwt Paulus drie keer voor "niemand": vs
8, 16 en 18. nl. mensen die ons wél wat kunnen aandoen.

Is dit in tegenspraak?

Nee, want Paulus spreekt hier in Kol. 2 over het feit dat Christus aan het
kruis alles voor ons gedaan heeft .

In Hem woont al de volheid Gods lichamelijk en wij zijn volmaakt in Hem.
Hoe?
Lees de verzen 11-13 :

-gestorven met Hem,
-begraven met Hem,

Dagboek Kolossenzen - Jan Stelma Pagina 1



www.GenadeBijbel.nl

-mede levend gemaakt met Hem
-opgestaan met Hem
-al onze zonden vergeven door Hem.

Maar satan zal proberen ons van deze waarheden te beroven via zijn
boodschappers (2 Kor.11:13-15) door bijv. :

-de menselijke wijsheid (2:8), -
-door allerlei geboden en rituelen (2;16)
-door de engelenverering (2:18) i.p.v. God .

Dat is v.d. duivel! (zie Luk.4:5-8).Valse nederigheid!

Ze zijn nl. opgeblazen (hoogmoedig) door hun vileselijke verstand ( vs.
18 - "verstand zijns vileses')

Dat is absoluut niet geleid door de Heilige Geest! Nee, ze beweren engelen
gezien te hebben die ze helemaal niet gezien hebben!

Dit horen wij vandaag nog steeds, maar het blijkt gewoon menselijke
fantasie te zijn, omdat men meer wil dan alleen Gods Woord.

De oorzaak is dat ze het Hoofd niet behouden. Ja, en dan is alles mogelijk.
Dan geven wij de duivel een voet (Ef.4:27) en die zal hij altijd gebruiken
om ons van de waarheid af te houden.

Gevolg daarvan is dat wij niet meer naar Gods wil zullen wandelen maar
naar de wil van mensen, religies en hun leringen , welke ons alleen maar
van Christus wegvoeren (2:8).

Hij is het Hoofd van het lichaam(de gelovigen) en de bron van alle
geestelijke leven en de kracht die ons overwinning geeft over de
dagelijkse zonden.

Wij moeten ons aan Hem vasthouden, willen wij geestelijk leven ervaren
en daarin groeien en valse leer van ons afhouden.

Als wij dat niet doen gaan wij ons geestelijke leven met de verkeerde
bouwstenen bouwen. Het resultaat is dan : geen prijs!

Dwz, geen beloning straks voor onze trouw aan het evangelie aan Paulus
geopenbaard. Wél eeuwig leven, daarvan kan niemand ons scheiden van
God.

Maar laat ook niemand u wijs maken dat u nog iets zou moeten doen ivm
uw behoudenis!

"Weet gijlieden niet, dat diein deloopbaan lopen, allen wel lopen , maar
dat een den prijsontvangt ? L oopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

En een iegelijk, dieom prijsstrijdt , onthoudt zich in alles. Dezen dan doen
wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een
onverderfelijke." 1 Kor.9:24-25
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